Vrede en vreugde

De zegen van de wijsheid.

Ralph Erskine, Houten (Den Hertog) 2014
ISBN 978 90 331 26581, 124 blz. € 15,75

Ralph Erskine

Vrede en vreugde

Dit boekje bevat een verhandeling in
vijf preken over Spreuken 3:17, ‘Haar
wegen zijn wegen der liefelijkheid, en
al haar paden zijn vrede’ Ralph Erskine
sprak de preken uit in de Abbey van
Dunfermline. Hij begon met de serie
in september 1730. Tot 1742 preek-
te Ralph in die kerk. Toen hem de
toegang werd ontzegd, bleef hij in
Dunfermline en omgeving Woord en
sacramenten bedienen.

De eerste twee preken geven de exegese van de tekst. Wat
moeten we verstaan onder de wegen van wijsheid? Waarom
zijn ze lieflijkheid? Wat zijn paden? En wat is de vrede? In de
tweede preek gaat hij nader in op vrede en vreugde. De vreug-
de van de weg der wijsheid is echt en zuiver. De vreugden zijn
weldoordachte vreugden. De vreugde van de weg der wijs-
heid is geestelijk, rein en heilig. Zij geeft verkwikking. De pre-
ken zijn zeer onderwijzend.

De laatste drie preken zijn toepasselijk van karakter. Ze getui-
gen van Godskennis en Christuskennis en kennis van de mens.
Op zeer pastorale wijze weet Ralph Erskine geestelijke lessen
te geven aan zijn hoorders. Als prekenserie zijn deze preken
goed bruikbaar voor de leesdiensten. Het taalgebruik is toe-
gankelijk. Ongetwijfeld is dat mede te danken aan de vertaler,
de heer N.A. Eikelenboom. Ook voor de persoonlijke overden-
king zijn deze preken de moeite waard.
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